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SINT-MAARTEN,  
EEN ECHTE BEVERSE TRADITIE

Sint-Maarten zit in het DNA van Beveren. De Sint-Martinuskerk,  
de Sint-Maartencampus of het grielen op 11 november. Sint-
Maarten spreekt nog steeds tot de verbeelding. In Beveren 
houden we de gebruiken en het erfgoed rond deze figuur 
levendig. We maken zo van de traditie rond Sint-Maarten 
een hedendaags verhaal over solidariteit en delen.

Al de festiviteiten zijn alleen mogelijk dankzij de vele vrijwilligers 
van het Koninklijk Sint-Maartencomité, de medewerkers van 
de gemeente, de leerkrachten en directies van de scholen en de 
meewerkende middenstanders en verenigingen. Zij maken van 
het feest van Sint-Maarten een massale bijeenkomst van jong en 
oud, uniek in het Waasland.

We hopen dan ook jong en oud te mogen begroeten  
op 8 en 11 november.

Koninklijk Sint-Maartencomité Beveren
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BELEVEN & FEESTEN

Tijdens de Sint-Maartenstocht baadt Hof ter Saksen 
in licht en vuur. Wandelen kan, maar hoeft niet.  
U kunt ook gewoon genieten van vuurperformances, 
een begeleide vertelwandeling en animatie.

Op het centrale plein kunt u bij verschillende 
verenigingen terecht voor een hapje en een drankje. 
Met uw eigen lichtje zorgt u voor nog meer sfeer. Al 
wie met de fiets of te voet komt, hoeft zich alvast geen 
zorgen te maken over parkeren.

VRIJ 08|11|2024 | HOF TER SAKSEN

SINT-MAARTENSTOCHT

IN HET PARK
Een betoverende wandeling 
van +/- 1,5 uur, met vrij vertrek 
tussen 18 en 20 uur.
Ga op stap langs de spectaculaire 
lichtinstallaties en vuuranimaties 
van Sacred Places en Paljasso 
en ontmoet onderweg de reus 
Kontigo.van REUZENplan.
Stap onder de fabelachtige 
fakkeltjes het tentje van 
Cirqumstancia binnen en 
verwarm u met de magische 
goochel- en mentalismetrucs.
Langs cubes of wonder van Ron 
Jaluai reist u door een mysterieus 
en sprookjesachtig sfeerlandschap. 
De Funny flying Fakir van Dirk van 
‘t Sirk brengt vanop zijn vliegende 
tapijt grappige goocheltrucjes.

HOF TER SAKSEN
Vr 08|11, 18 > 22 uur
Hof ter Saksendreef 3b | Beveren
E evenementen@beveren.be

SINT-MAARTENSVUUR
Kampvuurfestival voor jong & ouder 
met sfeervolle live bands en de nodige 
achtergrondmuziek om stille momenten op te 
vullen. Om 18.30 uur ontsteken we het vuur en 
starten we met de optredens.

The Fossies!  
Met een interactieve show waar alle kinderen 
wild van worden.

Steel Rigg 
Rock met een snuifje peper: frontaal in uw neus.

Snorki 
Met een gevarieerde set liedjes van Gorki. uit 
eindeloos respect voor het genie Luc De Vos.

Homemade Handgrenade 
Een rockband die zich qua geluid niet druk 
maakt over waar ze heen moeten, maar zich 
eerder richt op de vraag “Wordt het leuk?”.

45STE FOS DE SCHRANS
Zo 10|11, 18.30 uur
Lesseliersdreef 91 | Beveren 
E fosdeschrans@fosdeschrans.be
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 MAAK EEN LANTAARN UIT BLIK  
 VOOR SINT-MAARTEN 

WAT HEB JE NODIG? 

• Een leeg conserven blik
• Water
• Een schaar en elastiekjes
• Een spijker en hamer
• Touw
• Een lichtje (theelichtje of 

ledkaarsje)

In november wordt het al vroeg donker. Op vele plaatsen steken mensen lichtjes aan voor Sint-Maarten. 
Ze maken een eigen lantaarn met een conservenblik of snijden een biet uit tot een lichtje.

MAAK JE OOK EEN LANTAARN VOOR SINT-MAARTEN?

 AAN DE SLAG 

DEEL JE LANTAARN VIA

#beverenverkennen

HOE GA JE TE WERK?  

① Vul je conservenblik met water en zet het in de diepvries tot de 
inhoud bevroren is. Zo voorkom je dat er deuken in je blik komen 
wanneer je de gaatjes er in klopt.

② Knip een motiefje uit naar keuze of maak er zelf eentje op papier. 
Houd met elastiekjes het ontwerpje rond de zijkant van het blik.

③ Sla met de hamer en spijker voorzichtig de gaatjes in het blik. Leg 
een handdoekje onder het blik – zo vang je het smeltwater op. 
Klaar? Verwijder dan het papieren ontwerpje en het resterende ijs.

④ Sla nog twee gaten tegenover elkaar aan de bovenkant van het 
blik. Verbind deze gaten met een touwtje. Zo heb je een handvat 
om de lantaarn gemakkelijk mee te dragen. Voorzichtig met 
scherpe randjes. Vraag hulp aan je mama of papa.

⑤ Doe een lichtje in je blik en geniet van je sfeervolle lantaarn!

NU BEN JE KLAAR OM TE VERTREKKEN NAAR HET 
SINT-MAARTENSVUUR EN DE SINT-MAARTENSTOCHT! 
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CULTUUR & ERFGOED

MA 11|11|2024 | CENTRUM BEVEREN

72STE SINT-MAARTENSVIERING 12.50 UUR  
GAVERLANDDAM

13.10 UUR  
SINT-MARTINUSSCHOOL
LEON LABYTSTRAAT
Grielen op de speelplaats in 
leeftijdsgroepen.

13.25 UUR 
LINDENLAANSCHOOL

Grielen op de speelplaats.

14.50 UUR 
HOF TER WELLE

Grielen alleen voor kleuters en 
in leeftijdsgroep!

16 UUR 
OUD ATLETIEKPLEIN

Verzameling op de parking aan  
Sint Martenslaan.

16.15 UUR
Vertrek van de Sint-Maartensstoet  

naar de Grote Markt.

13.40 UUR 
CONGOKE

PASTOOR STEENSSENSSTRAAT

16.30 UUR 
GROTE MARKT
Massagriel

12.30 UUR  
EUROPALAAN
Samenkomst en vertrek 
van Sint-Maarten te paard 
met zijn gevolg. Tientallen 
kinderen, al dan niet per 
fiets, volgen Sint-Maarten 
van wijk tot wijk.

13.55 UUR 
BOSBEEK

14.10 UUR 
KRUIBEKESTEENWEG
Grielen ter hoogte van 
huisnummers 47/49.

14.30 UUR 
CENTRUMSCHOOL
BOSDAMLAAN
Grielen op de speelplaats.

ACTIVITEITEN OP DE GROTE MARKT 

10 > 19 UUR
Scouts Sint-Hiëronymus bakt pannenkoeken 
op houtvuren. Traditiegetrouw gaat een deel van 
de opbrengst naar 11.11.11.

 
13.30 > 19 UUR
Sint-Maartenstripel, soep, boterhammen met 
kaas of kopvlees en frisdranken verkrijgbaar in de 
tent van het Koninklijk Sint-Maartencomité 
Beveren.

 
16.30 UUR
Massagriel vanop de pui van het gemeentehuis 
en de podiumwagen met voorbehouden plaatsen 
voor de kinderen die in de stoet meestappen. 
Aansluitend griel van de bewoners van de Grote 
Markt. Mogen we vragen om enkel verpakte losse 
snoep te gooien en geen andere voorwerpen?

RONDRIT SINT-MAARTEN

WEETJE
Op 11 november gingen kinderen 
van oudsher van deur tot deur om 
het Sint-Maartenslied te zingen. 
Bewoners wierpen hen als beloning 
iets toe. Dat werpen heet grielen in 
Beveren.
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TEKEN- EN VERKLEEDWEDSTRIJD

WEETJE
Kent u het Sint-Maartenslied 
nog?
Vandaag is ’t Sintemaarten  
en morgen Sintekruk
Wij komen uit goeien harte,  
wij komen uit goeien druk
En hebt g’ons niet wat turfhout, 
want ons voetjes zijn zo koud
Wij zullen van hier niet gaan,  
of we hebben wat opgedaan!
De maskes van de dorpen,  
die zijn hier al bijeen
We zullen ze leren hout rapen,  
turf rapen, op Sint-Jans manieren!
’t Avond zullen we vieren,  
het stuk van zijnen mantel
En wilde gij dat niet geven,  
dan zijde gij een grote beest.
Een houtje of een turfjen,  
voor Sint-Maartens kurfken
Hier woont een goeie vrouw,  
die lang leven zal.
Hoelang zal ze leven?  
Honderd jaar en enen dag…
Totdat ze geen kaas of brood meer 
mag.
Baas en bazin…  
hebt g’ons niet wat griel?
Ge ziet aan mijnen hiel
Ge ziet aan mijn muts…
Ik ben nen armen duts!

Leerlingen van de Beverse basisscholen kregen een 
affiche om in te kleuren en voor het raam te hangen. 
De beste tekeningen worden thuis opgehaald en in 
het gemeentehuis tentoongesteld.

Kleuters en leerlingen lager onderwijs kunnen vooraf 
werken aan een originele Sint-Maartensoutfit. Die 
kunnen ze dan op 11 november dragen. Om 16 uur aan 
het oud atletiekplein (Sint Martenslaan) maken zij kans 
op een mooie prijs.

JONG & OUDER

PRIJSUITREIKING VAN 
TEKEN- EN VERKLEEDWEDSTRIJD
Za 16|11, 14 uur
Gemeentehuis (dienstenmarkt) 
Gravenplein 8 | Beveren

CULTUUR & ERFGOED

DO 21|11|2024 | HOF TER WELLE

HOE WORD IK SINT-MAARTEN?

Een historische rondleiding door literaire fictie

Vandaag vieren nog steeds veel gemeenten in 
Noordwest-Europa het feest van Sint-Maarten. Maar 
wie was Maarten eigenlijk? Al vlak na zijn dood (397 n. 
Chr.), schreef een ooggetuige een heiligenleven van de 
oorspronkelijke bisschop van Tours. De eeuwen daarop 
volgden tal van christelijke auteurs dit na door hun 
eigen variant neer te pennen. Sint-Maarten werd zo een 
kampioen van het christendom in Gallië, die heidense 
sites vernietigde, tirannieke keizers trotseerde, diverse 
mirakels verrichtte en talloze mannen inspireerde om 
het klooster in te treden. Maar hoe kijken historici in de 
21ste eeuw naar deze Maarten? Heeft zijn heiligenleven 
überhaupt enige waarde? En wat kunnen we leren over 
zijn Laat-Romeinse leefwereld?

OVER DE SPREKER
Dr. Jeroen Wijnendaele is senior 
onderzoeker aan de Universiteit 
van Bonn. Daarvoor werkte hij 
aan universiteiten in Australië, 
België, Ierland en Italië. Zijn 
onderzoeksexpertise behelst 
de politieke, militaire en sociale 
geschiedenis van het Laat-
Romeinse rijk. Hij is tevens de 
auteur van Romeinen en barbaren 
(Davidsfonds 2013) en De wereld 
van Clovis (Uitgeverij Ertsberg) dat 
dit najaar verschijnt.

HOF TER WELLE 
Do 21|11, 20 uur
Anna Piersdreef 2 | Beveren
2 EUR (inclusief drankje)
E erfgoedhuis@beveren.be
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SOLIDARITEIT & DELEN

VRIJ 01|11 > MA 11|11|2024 | CORTEWALLE

ROOTS

Begin november presenteren diverse kunstenaars 
hun roots tijdens een interculturele tentoonstelling, 
een initiatief van de Wereldraad. Deze unieke 
expositie brengt een rijke verscheidenheid aan 
kunstwerken samen, waarbij de persoonlijke en 
culturele achtergronden van de kunstenaars centraal 
staan

CORTEWALLE
Vr 1|11, 14 > 17 uur
Za 2|11 & zo 3|11, 11 > 17 uur
Za 9|11 > ma 11|11, 11 > 17 uur
Zwarte Dreef 2 | Beveren
Gratis
E paul.vanwouwe@telenet.be

SOLIDARITEIT & DELEN

In deze sessie komt u alles te weten wat u altijd al 
wilde weten over, maar niet durfde te vragen aan 
vluchtelingen.

De oorlog in Oekraïne en Gaza heeft vluchtelingen en de 
nood aan opvang weer brandend actueel gemaakt. 
Tijdens deze activiteit bekijken we samen de aflevering 
van #weetikveel waarin Kobe Ilsen het volledige 
aanmeldingsproces in het Klein Kasteeltje volgt. Deze 
oude kazerne in het hartje van Brussel is het beginpunt 
voor elke vluchteling. 
Daarna kunt u al uw nieuwsgierigste, stoutste, gedurfdste 
vragen stellen aan twee personen die ooit naar België 
gevlucht zijn. Zij ondernamen zelf de vlucht, doorgingen 
de procedure en integreerden zich in de nieuwe 
Belgische samenleving. Zij mogen op hun beurt ook 
vragen stellen aan het publiek.

Bent u nieuwsgierig naar hoe de Belgische 
asielprocedure eruit ziet? Hoe ziet een opvangcentrum 
er van binnen uit? Mogen nieuwkomers werken? Gaan 
kinderen naar school? Waarom komen mensen naar 
België? Wat als iemand geen verblijfsvergunning krijgt? U 
komt het hier te weten! U kan al uw vragen op voorhand 
(al dan niet anoniem) deponeren in een brievenbus in 
de bib.

Inschrijven is noodzakelijk.

TER VESTEN
Di 5|11, 14 > 17 uur
Zwarte Dreef 1 | Beveren
Wo 6|11, 13.30 > 16 uur
Gravenplein 2 | Beveren
Gratis
Inschrijven via avansa-wd.be

DURF TE VRAGEN

KUNST EN ROOTS 
KOMEN SAMEN, 
WAARDOOR 
VERHALEN VAN 
KUNSTENAARS TOT 
LEVEN KOMEN

Wat kan de bezoeker 
verwachten? 

P
A

U
L We tonen werken van 

kunstenaars uit verschillende 
continenten. Zo participeren 

kunstenaars uit Siberië, Burkina 
Faso, Venezuela, Spanje, Irak, 
China, … maar ook uit Vlaanderen. 
Op de tentoonstelling zult u naast 
schilderijen ook fashion, brons, 
foto’s, keramiek en textiel kunnen 
bewonderen. 

Wat hoopt u te bereiken met deze 
tentoonstelling?  

P
A

U
L We hanteren als basisidee dat 

kunst mensen samenbrengt 
en ontwikkeling en dialoog 

bevordert vooral in situaties waar 
angst voor de andere en het 
onbekende aanleiding kan geven 
tot onverdraagzaamheid. In deze 
situaties kunnen contacten met 
kunstenaars en kunst verhelderend, 
verruimend en verbindend werken. 
De tentoonstelling biedt een rijk 
palet aan perspectieven en nodigt 
u uit om stil te staan en te 
reflecteren.
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WANDELEN & FIETSEN

DE MARTINUSROUTE
DE KOEK VAN 
SINT-MAARTEN
De koek van Sint-Maarten in de vorm van een 
paardje is op 11 november te krijgen bij de 
Beverse bakkers. Het Sint-Maartensgebak met 
frangipane is het hele jaar door te koop bij 
bakkerijen Van De Perre, Everix, Van Steenlandt 
en Verstraeten.

Smullen maar!

PROEVEN & GENIETEN

WILT U HET VLAAMSE TRACÉ VAN DE 
MARTINUSROUTE ONTDEKKEN? 
De topogids is aan 18 EUR te koop:

• aan de balie Toerisme (Gravenplein 8 I Beveren);
• in de Standaard Boekhandel in Beveren;
• via Grote Routepaden (de gids verscheen in de reeks 

topogidsen van de GR-paden).

De gids wordt ook in alle Beverse bibliotheekfilialen 
aangeboden via de uitleen.

VERKENT U LIEVER ALLEEN 
DE WANDELLUS IN BEVEREN?
Een tocht van 12 km brengt u langs erfgoed met 
interessante verwijzingen naar deze heilige figuur.  

Vraag aan de balie Toerisme de gratis wandelfiche 
‘In het spoor van Sint-Maarten’ of raadpleeg ze 
online via www.beverenverkennen.be.

De noordelijke Martinusroute van Utrecht naar Tours, is een bewegwijzerde etappe van ca. 450 km die 
ook Beveren doorkruist. Net als de populaire Sint-Jacobsroute naar Compostela is de Martinusroute sinds 
2005 een de door de Raad van Europa erkende culturele route. Beveren is de trekker voor het traject door 
Vlaanderen.
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SECRETARIAAT KONINKLIJK 
SINT-MAARTENCOMITÉ BEVEREN
E martinus.beveren@gmail.com

KoninklijkSintMaartencomiteBeveren

DIENST EVENEMENTEN
T 03 750 15 11
E evenementen@beveren.be

EDITIE 2024

BEVEREN  
MAAKT VAN DE 
TRADITIE ROND  
SINT-MAARTEN  
EEN HEDENDAAGS 
VERHAAL OVER 
SOLIDARITEIT 
& DELEN.


